De Figurant vertelt...December 2023

Het zijn de donkere dagen voor kerst. Pas vertelde iemand mij, dat ze ’s ochtends weg gaat in het
donker naar haar werk en weer thuiskomt in het donker. Tussendoor heeft ze een iets langere
pauze gevraagd om een beetje in het licht te kunnen lopen. Ja, we moeten het licht maar
koesteren, ook al is het maar een beetje.

Jaren geleden, het zal zo ongeveer 1976 geweest zijn, schreef ik het lied “Kinderen van het Licht”.
Over kleine kinderen die met een lichtje lopen, door een grote donkere wereld. In het derde
couplet zing ik:

...Als ze ooit eens bij je kloppen, loop niet weg, maar kijk hen aan...
In hun ogen zie je Jezus, met een blik vol liefde, zegt Hij zacht jouw
naam...

Staat op een oude LP van Benedicamus maar is opnieuw opgenomen en staat op de
CD “het laatste woord” en op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B9lyXINPZhE

Ik zing dit lied nog steeds, zeker in deze adventstijd. Licht hebben we nodig, geen valse schijn. En in
onze tijd van mensen die schreeuwen vanuit hun eigen gelijk, zijn de kinderen kwetsbaar. Je denkt
soms: heeft het nog zin? Zet het nog zoden aan de dijk? Waar gaat het heen met onze wereld, onze
maatschappij? Waar schuiven we naar toe?

In een nieuw liedje bezing ik dat:

...Door mijn tranen, klinkt een lied zo zacht
Een verhaal met een kwetsbare kracht

Stil en luister, naar het lied eeuwenoud
Gezongen in hemel en hel

Dat de liefde zal winnen, de liefde is het meest
Op de wijs van Immanuel...

Dat is Kerst, dat is Advent...door de tranen van deze wereld heen. Of die nu rollen in Soroti in
Oeganda, in Goes of waar dan ook, er is een kind geboren met de naam Immanuel! God is met
ons...in onze troep, ons duister, onze mislukte plannen, onze ziekte...zelfs ons sterven!

Dat is een boodschap die dwars door de kerstglitter, door alle mooie reclames van grote
supermarkten mag klinken. En die boodschap mogen we ook als St. de Figurant doorgeven.

De laatste maanden heb ik, naast een heel aantal kerkdiensten, ook regelmatig doordeweeks de
kerk mogen dienen d.m.v. gemeenteavonden of een avond als dank voor het vrijwilligerswerk. Of
in een dorpshuis vanuit een parochie georganiseerd...heerlijk, die plekken om op een gewone
avond in de week, verstild bij elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, een kop koffie of een glas met
elkaar te drinken en te praten over wezenlijke ‘
zaken! Met kerst mag ik op het Ostrealyceum
spelen en in de Rafael gemeente te Goes spelen.



https://www.youtube.com/watch?v=B9IyXlNPZhE

In het voorjaar staan er weer een paar van die doordeweekse kerk-zijn-avonden gepland, ook weer
een Soup & Songs. Als stichting kijken we terug op een goed jaar. Met veel hulp van allerlei kanten:
giften, gebed, steun en hartelijke reacties. We kunnen daarmee het kinderopvangwerk in Soroti
van Amecet van harte steunen.

Ze zijn bezig met de tweede ronde van steunpakketten uitdelen. Een soort
kerstpakket aan de families waar kinderen, nadat zij een poosje in Amecet
verbleven, weer naar teruggekeerd zijn. En vaak ontbreekt dan de moeder of
vader en zorgt een familielid voor de kinderen. Een beetje extra steun is dan
meer dan welkom. Ook blijft zo het contact tussen Amecet en de
teruggeplaatste kinderen bestaan, een stukje nazorg.

Op 18 januari 2024 is het groot feest in Soroti. Er wordt gevierd dat Amecet
22 jaar bestaat. De staf van Amecet bereidt een heel programma voor. Er
wordt teruggekeken, gedankt, gezongen, er zijn optredens en er wordt
gegeten en gevierd. Er worden meer dan 150 bezoekers verwacht: van oud-
Amecet bewoners, politie en voogdijraad tot lokale politici. Een mooie
mijlpaal om bij stil te staan. En zoals ooit een burgemeester van Soroti zei:

“Sinds Amecet er is, is de positie van het kind in onze lokale samenleving
gestegen!” Dat is advent, dat zijn lichtjes...

We zijn tevens bezig om samen met de staf van Amecet na te denken over de
toekomst van dit mooie werk. En hier in Nederland werken we gewoon door,
zoals het produceren van een nieuw boekje met een CD er in. Zal waarschijnlijk
in het voorjaar verschijnen.

Zo mogen we met elkaar verder gaan, als kinderen van het licht. Met een
kwetsbaar verhaal van grote kracht: God wil bij ons zijn, met ons zijn!
Zo wensen we jullie een heel goed lichtfeest, een advent, een verwachting waar

aan gewerkt kan worden. Nogmaals dank voor alle steun, het maakt ons
verwonderd en je wordt er stil van...de trouwe giften en steun die blijven komen!

Namens de medewerkers van Amecet, het bestuur van de Figurant (Cor, Lisanne, Marinda en
Gerrit) wens ik je goede dagen van betekenis...

Vrede en alle goeds,

Theo van Teijlingen
Stichting de Figurant

PS Lees ook de blog van Els, een mooi verhaal van een “wonderboy”...
Ze worden nog steeds geboren die kinderen!
https://en.amecet-childrenshome.com/blog-1
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